
Taizé – een warm bad voor de ziel 

 

Deze zomer had ik het geluk dat ik Taizé weer eens kon bezoeken: een 

oecumenisch klooster op een prachtige heuvel in Frankrijk, niet ver van Cluny. 

Al meer dan 70 jaar inspireren de broeders daar duizenden mensen van over heel 

de wereld, jong en oud, met hun centrum van bezinning en viering. Vooral hun 

meerstemmige liederen met een specifieke eigen klank zijn heel bekend 

geworden.  

We maakten daar een middagviering mee. Het was een warm bad voor de ziel. 

Al lang voor het begint zitten de bezoekers in stilte in de grote stemmige kerk, 

die wel iets weg heeft van een enorme tent. Als je binnenkomt staan er ook 

mensen bij de deur met een bord waarop met grote letters staat geschreven: 

‘Silence’. Vlak voor het begint komen ook de broeders van Taizé binnen in hun 

witte kleed. Ze zijn van over de hele wereld gekomen om hier samen te leven, te 

bidden, te vieren.  

In de viering wordt er gezongen en gebeden in vele talen. 

Dat is niet alleen ontroerend, maar ook nodig, want de bezoekers, die hier 

meestal minstens een week verblijven maar soms ook zoals wij passant zijn voor 

één dag, komen ook uit alle windstreken.  

Veel indruk maakten op mij de liederen, en vooral de lange stiltes. Maar het 

meest ontroerend was misschien wel dat deze plek en dit vredig samenzijn van 

mensen uit alle landen en met alle kleuren zo’n teken van hoop is in een wereld 

die zo verdeeld is en zo vol strijd. 

Wereldwijd worden er op veel plaatsen vieringen in deze zelfde sfeer gehouden: 

Taizé-vieringen. Zo ook in Jota in Oostburg. 

Kom meedoen als je ziel wel een warm bad kan gebruiken. Je bent hartelijk 

welkom! Opgave vooraf is niet nodig, en na afloop drinken we samen een kopje 

koffie of thee. 

Hein Stufkens 
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